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De Tirrel 

 
 

Refrein  
 
De Tirrel, de Tirrel 
Met elkaar voor jong en oud   
Want de Tirrel dat is    goud 
 
Kom er bij voor sport en spel 
Sluit je aan,  je weet het wel 
Voor iedereen, dus ook voor jou 

 
 
In Winsum oost is een mooi gebouw gekomen 
Een plek voor dorp en Ommeland 
Je bent er welkom; we zien je er graag komen 
Hier staat niemand aan de kant 
 
Refrein 
 
Er wordt gezorgd voor mensen die hier wonen 
Kind’ren gaan er graag naar school 
En als je hier voor sporten bent gekomen 
Maak plezier en scoor een mooie goal 
 
 
Refrein 
 
Je mag er zijn, zoals je bent geboren 
Je kiest, hoe jij de dingen doet 
Zing maar mee en ieder mag het horen 
Allemaal, want ieder doet er toe  ! 
 
Refrein 
 
 


